
MY JESUS – MIJN JEZUS 

 

Ben je het punt van vermoeidheid voorbij?  

Wordt het je allemaal teveel? 

Is het allemaal teveel om te dragen? 

Laat me je vertellen over mijn Jezus: 

Ken je dat lege gevoel? 

Omdat schaamte je alles heeft ontnomen? 

En je bent wanhopig op zoek naar genezing? 

Laat me je vertellen over mijn Jezus: 

 

Hij baant een weg waar geen weg is; 

Staat op uit een leeg graf. 

Er is geen zondaar die Hij niet kan redden. 

Laat mij je vertellen over mijn Jezus: 

Zijn liefde is sterk en Zijn genade is gratis, 

en het goede nieuws is dat ik weet dat Hij 

kan doen voor jou wat Hij voor mij heeft gedaan. 

Laat mij je vertellen over Jezus, 

En laat mijn Jezus jouw leven veranderen! 

 

Halleluja, Amen. 

 

Wie kan de tranen wegvegen  

van gebroken dromen en verspilde jaren,  

en tegen het verleden zeggen dat het moet verdwijnen? 

Oh, laat mij je vertellen over mijn Jezus 

En alle verkeerde afslagen die je zou maken. 

Als het kon wilde je het allemaal ongedaan maken. 

Wie kan het allemaal ten goede keren? 

Laat me vertellen over mijn Jezus:  

 

Wie zou mijn kruis naar Golgotha brengen, 

De prijs betalen voor al mijn schuld? 

Wie zou zoveel om mij geven? 


